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TER OVERDENKING 
 
Overweging  40 dagentijd 
 
De schriftlezingen op de zondagen op weg naar Pasen zijn in de vroegste 
eeuwen van de kerk gelezen als een catechismus. Elke zondag traden de 
aanstaande dopelingen aan en steeds deden ze een stapje verder op weg naar 
de doopvont. In de Paasnacht werden zij gedoopt en aangenomen als 
volwaardige leden van de gemeente. En met elke zondag op weg naar Pasen 
werd er stil gestaan bij een bijzonder aspect van het geloof in de ENE, ons 
verschenen in Jezus de Gezalfde. 
 
De opmaat naar de 40 dagen-tijd is steevast de lezing van de verzoeking in de 
woestijn. Ondanks kleine verschillen speelt het getal 40 een rol: Mattheus 
‘veertig dagen en veertig nachten’; Marcus en Lucas ‘veertig dagen’.  
 
Dat getal 40 heeft te maken met Mozes: ‘veertig dagen en veertig nachten bleef 
hij op de berg’ (Ex. 24:18), namelijk op de berg waar hij de twee stenen platen 
met de tien woorden zou ontvangen. 
Maar het getal 40 heeft ook te maken met Elia: ‘Elia (…) liep veertig dagen en 
veertig nachten door de woestijn’(1 Kon 19:8). Daar vlucht Elia voor zijn roeping 
als Profeet en gaat uiteindelijk ook een berg op. 
 
De 2e zondag van de 40 dagen lezen we steevast het verhaal dat we kennen 
als de verheerlijking op de berg, 
 
Het aardige is nu, dat Jezus dan een ontmoeting heeft met diezelfde Mozes en 
diezelfde Elia: hij is in gesprek met deze twee grote voorgangers. Alleen Lucas 
vertelt ons waar dat gesprek over zou zijn gegaan. Letterlijk staat er: ‘ze spraken 
over de exodus die hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen’. 
 
Daarmee zet Lucas ons op het spoor van de verhalen in het boek Exodus, 
waarin het gaat om de bevrijding uit het Angstland Egypte, waar het 
slavenvolkje Israël onder de knoet leefde van Farao. De bevrijding met de 
belofte van een land om te wonen werd ingezet met een tocht van 40 jaar door 
de woestijn. 
 
Voor ons is het in deze wereldtijd opnieuw de vraag: welke verzoekingen krijgen 
wij en van wie verwachten wij werkelijke bevrijding?  
We zullen er deze zondagen opnieuw over horen. 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
  



KERKDIENSTEN   Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
Zondag 2 maart  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Woensdag 5 maart 19.30 uur Aswoensdagviering 
     Viering in Dwingeloo 
 
Zondag 9 maart  10.00 uur Mw. A van der Bunt uit Beilen 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 16 maart 10.00 uur Morgengebed m.m.v. 
         gemeenteleden 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 23 maart 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 30 maart 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

http://www.kerkdienstgemist.nl/


GEZAMENLIJK NIEUWS 
 
Aan de Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo 
 
In 2024 zijn wij begonnen met de renovatie van de Kruiskerk, het eerst met het 
vervangen van de asbesthoudende dakbedekking. Gedurende dit gedeelte van 
de renovatie konden wij gebruik blijven maken van de Kruiskerk. In het najaar 
is de bestaande vloer verwijderd en vervangen door een nieuwe vloer met 
vloerverwarming.  
 
Voor deze periode moesten wij op zoek naar vervangende ruimte voor de 
erediensten en is er overleg geweest met de Hervormde Gemeente Diever-
Dwingeloo over de mogelijkheden in de Pancratiuskerk. Dit resulteerde in het 
voorstel van de Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo om de Pancratiuskerk 
tijdelijk te mogen gebruiken voor de erediensten. Hierbij heeft de Hervormde 
Gemeente Diever-Dwingeloo op eigen initiatief aangeboden om gedurende 
deze periode de diensten in de Nicolaaskerk in Dwingeloo te houden, voor ons 
was dit een zeer gastvrij voorstel.  
 
Wij hebben dan ook 13 zondagen met veel genoegen gebruik mogen maken 
van deze prachtige kerk, waarna wij op zondag 15 december voor het eerst 
weer konden beschikken over de Kruiskerk. 
Wij zijn de Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo dankbaar voor het gebruik 
van de Pancratiuskerk en de ruimte die is geboden om dat elke zondag te 
mogen doen door gedurende deze periode zelf de erediensten in de 
Nicolaaskerk in Dwingeloo te houden. 
 
Rest ons dank voor de goede contacten en ontvangen gastvrijheid, wij wensen 
de Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo Gods zegen toe en hopen dat Zijn 
woord nog lang mag klinken in deze prachtige Pancratiuskerk. 
 

Namens de Kruiskerk,  
Roelof Berg, voorzitter C.v.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bij de komende diensten  
Nog even en de 40-dagentijd begint weer. Startend met Aswoensdag op 5 
maart – voor de vierders in met name zuidelijk Nederland de markering voor de 
afsluiting van de carnavalsdagen. En dan tellen we alle dagen (met uitzondering 
van de zondagen) : 40 dagen onderweg naar Pasen. 
 
De lezingen aangedragen door de Raad van Kerken en opgenomen in het 
Oecumenisch Leesrooster voor de komende zondagen zijn de volgende: 
 

2 maart 8e na Epifanie  
Jeremia 7,1-15; Psalm 92; Lucas 6,39-49 

 
5 maart Aswoensdag 
2 Korintiërs 5,20 – 6,10; Psalm 103 

 
9 maart 1e van de 40 dagen 
Deuteronomium 5,6-21; Psalm 81; Lucas 4,1-13 

 
16 maart 2e van de 40 dagen 
Exodus 34,27-35; Psalm 27,7-14; Lucas 9,28-36 

 
23 maart 3e van de 40 dagen 
Exodus 6,2-8; Psalm 103,1-7: Lucas 13,1-9 

 
30 maart 4e van de 40 dagen 
2 Kronieken 36,14-23; Psalm 34,1-11; Lucas 15,11-32 

 
Zondag 16 maart morgengebed in de Nicolaaskerk te Dwingeloo 
Op 16 maart is er om 10.00 uur een morgengebed in de Nicolaaskerk te 
Dwingeloo. Het is voorbereid door leden van de morgengebed commissie en 
het wordt uitgevoerd door Coby van Muijen, Bertina Bruins en Gerrit Welle. De 
PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos, verleent haar 
medewerking en Jans Vrieling begeleidt op het orgel. Er wordt onder andere 
gelezen: ‘zonder liefde ben je nergens’ van Karel Eykman en met daarbij mooie 
liederen maken we er met elkaar weer een mooi klinkend geheel van! U bent 
van harte welkom. 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Op de kerkenraadsvergadering van 28 januari jl. werden wij hartelijk welkom 
geheten door onze voorzitter Riemie Godeschalk-Dijkstra.  
Vervolgens gaf ds. Daan Bargerbos een toelichting bij de preekvoorziening, 
zoals u ook heeft kunnen lezen in Samenspraak en de Kerkbode van februari. 
Wat zijn de taken van de preekvoorziener, hoe gaat e.e.a. in zijn werk? 
Aanleiding daarvoor is het feit dat Gert Jan van Muijen heeft aangeven de 



preekvoorziening, die hij van Jeannette ten Hoor had overgenomen, helaas niet 
langer te kunnen doen. Ten eerste: Gert Jan, hartelijk dank voor je inzet! Ten 
tweede: al een paar dagen na de vergadering kwam er heugelijk nieuws: Annie 
Mulder is bereid gevonden de taak van preekvoorziener op zich te nemen! 
Mocht u een voorstel hebben voor een voorganger, neemt u dan contact met 
haar op. Ook suggesties voor het kerkdienstenrooster zijn welkom. Zo wordt er 
gedacht aan een Bach-Cantate dienst. En de bijzondere viering van 29 
december - in een andere kerkopstelling, ontvangst met koffie en bovenal een 
mooie liturgie met poëzie, muziek en zang – is voor herhaling vatbaar.    
 
Op 10 januari vond in het witte koloniekerkje van Wilhelminaoord een 
kerkenradendag plaats, welke werd georganiseerd door de burgerlijke 
gemeente Westerveld samen met de Missie Westerveld. Alle kerken uit de 
gemeente Westerveld waren hiervoor uitgenodigd.  
Onze nieuwe burgemeester sprak zijn waardering uit voor de rol die de 
geloofsgemeenschappen spelen op sociaal gebied voor alle inwoners van onze 
dorpen. Zoals aandacht voor eenzame ouderen, het naar elkaar omzien, 
werken aan verbinding en ontmoeting, inzet voor vluchtelingen en vele andere 
diaconale projecten. Die ochtend ging het vooral over de toekomst van de 
monumentale kerkgebouwen. Door afnemende ledenaantallen van de 
geloofsgemeenschappen zullen er kerkgebouwen leegkomen. Maar iedereen 
wil deze gezichtsbepalende gebouwen, die onze dorpskernen sieren, behouden 
voor de dorpsgemeenschap. Hoe gaan we hier mee om? Een indrukwekkende 
bijdrage kwam van een tweetal ambtsdragers van de R.K.-parochie ‘St.-
Johannes Apostel en Evangelist’ te Wilhelminaoord. Hun kerk wordt gesloten 
maar, hoe moeilijk ook, zij accepteren de realiteit en gaan toch vol hoop met de 
kleine overgebleven geloofsgemeenschap de toekomst tegemoet.  
’s Middags kwam de Missie Westerveld aan bod. Momenteel wordt er gewerkt 
aan een samenwerkingsovereenkomst om bestaande, lokale, activiteiten voor 
jongeren, ouderen en vluchtelingen onder de paraplu van de Missie Westerveld 
te brengen. Het moderamen zal binnenkort het concept van de overeenkomst 
en een enquête daarover bespreken.  
 
Zoals gebruikelijk, maakten we een rondje waarin de verschillende taakgroepen 
(diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat/ouderlingen en publiciteit) verslag doen 
over hun werkzaamheden en laatste ontwikkelingen. Onder verwijzing naar de 
agenda en bijdragen van de taakgroepen in dit kerkblad kan gezegd worden: 
samen vormen we een vitale gemeente die bruist van de inspirerende 

activiteiten!  
Greet Oosterveld besloot de vergadering met het lezen van een column van 
Annemiek Schrijver (presentatrice van het t.v. programma ‘de Verwondering’) 
getiteld: ‘Ik maak mij behoorlijk zorgen’. De tekst vindt u hieronder. 
 

Peter Sminia, scriba  
 



Column van Annemiek Schrijver: 'Ik maak me behoorlijk zorgen' 
'Laten we vederlicht het komende jaar beleven' 

 ‘t Is een duister naaldbos waar ik tijdens mijn wandeling in verstrikt ben geraakt. 
De grond is zo van regenwater verzadigd, dat mijn schoenen steeds diep in de 
modder gezogen worden. Vast symbolisch bedoeld. Ik grinnik er maar om. Na 
een half uur in duisternis ploeteren, sta ik ineens in open veld en schijnt de zon 
vol in mijn gezicht. Ik blijf staan, ontroerd.  
 
Deze onverwachte ontmoeting met het licht doet me denken aan een oud 
verhaal. Ooit leefde in Griekenland, in een grote houten ton, de wonderlijke 
filosoof Diogenes. Op een dag kreeg hij bezoek van de vorst Alexander de 
Grote.' 
'Toen deze voor zijn ton stond, zei hij tegen de filosoof: ‘Ik wil je graag een 
geschenk aanbieden. Je mag vragen wat je maar wilt.’ Diogenes antwoordde: 
‘Misschien wilt u een stapje opzij doen, want u staat in mijn zonlicht.’  
 
Hier, in het open veld, valt er nieuw licht op dit oude verhaal. Hoe zou het zijn 
als we het komende jaar eens wat onbeschroomder zijn in het aan de kant 
schuiven van kwesties, maar ook van mensen die in ons zonlicht staan. Dat is 
niet hard maar heilzaam.  
 
De Griekse filosoof liet zien dat niemand erbij gebaat is om als schaduw te 
fungeren. Laten we vederlicht het komende jaar beleven, ons gezicht naar de 
zon gericht.' 

 
Annemiek Schrijver  
 

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans   
De Actie Kerkbalans ligt alweer een maand achter ons. Heel hartelijk dank voor 
al uw toegezegde bijdragen!  Op deze plek willen wij bijzonder veel dank 
uitspreken aan alle 43 (!!) vrijwilligers die in Diever en Dwingeloo de brieven 
hebben bezorgd en de antwoordenveloppen weer hebben opgehaald. Jullie zijn 
onmisbaar want persoonlijke contacten zijn ook voor de Actie Kerkbalans erg 
belangrijk. Helaas heeft een aantal trouwe lopers aangegeven er mee te 
(moeten) stoppen. Zij zijn vele jaren achtereen in januari, door weer en wind, 
voor de Kerkbalans op pad geweest. Heel veel dank dat we elk jaar weer op 
jullie konden rekenen! Het ga jullie goed!   
Inmiddels kunnen we u de tussenstand van de opbrengst van deze actie 
melden: het totaal aan toezeggingen en al overgemaakte bedragen is nu ruim 
€ 77.000 en dat is meer dan we begroot hadden. Daar zijn we vanzelfsprekend 
blij mee! En dan hopen we nog op de reactie van een flinke groep mensen. 
Ruim. 500 mensen (gezinnen) hebben positief gereageerd op onze oproep om 
dit jaar bij te dragen en van een kleine 100 gezinnen verwachten we nog een 



reactie. Helaas is er dit jaar ook een vrij grote groep die heeft aangegeven zich 
niet meer betrokken te voelen bij onze gemeente (ruim 30 gezinnen of 
individuen). Dat is iets om ook even de gedachten over te laten gaan. 
 
CvK collecte maart 
In maart is de kerkrentmeesterscollecte bestemd voor de post energiegebruik. 
Op koude zondagen verstoken we tot wel 130 m3 aan gas. Dan kunt u 
eenvoudig uitrekenen dat er dan een flinke collecteopbrengst nodig is om de 
kosten daarvan te dekken.  
                            George de Roo 

 
Nieuw mededelingenbord 
In de nacht van 27 op 28 november van het afgelopen 
jaar heeft storm Conall ook in Diever behoorlijk 
huisgehouden. Het mededelingenbord bij onze kerk is 
toen door de harde wind omgewaaid.  Behalve de beide 
palen die zijn afgebroken is ook de kast danig ontzet 
door de val en is het dakje eraf gerukt en zwaar 
beschadigd.  Ondertussen is het tijdelijke bord weer 
verwijderd. En met grote dank aan bouwbedrijf  Moes 
uit Geeuwenbrug is het bord in zijn geheel vernieuwd en 
onlangs weer terug geplaatst.   

         Jaap Ruiter                               
 
 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 

Een loopmeditatie op woensdag 12 maart om 19.30 uur in de Pancratiuskerk 

in Diever 
Op deze woensdagavond komen we bij elkaar in het koor van de kerk om 
samen de stilte te zoeken. 
Na een ontspannende voorbereiding mediteren we eerst zittend.  Daarop volgt 
een loopmeditatie: op een langzaam gemeenschappelijk ritme lopen we door 
het schip van de kerk. Ter afsluiting zitten we nog een ogenblik in stilte in het 
koor. 
We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het 
mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee.  
Iedereen die behoefte heeft aan stilte en rust is van harte welkom! 
 
Als je wilt meedoen kun je je opgeven bij: Immy Zuidema tel. 0521-590089 en 
mail: immy.zuidema@home.nl  of bij Jacomijn Coumou tel. 0521-593919 en 
mail: jacominacoumou@gmail.com 
P.S.: Trek iets warms aan! 
De eerstvolgende meditatieavonden zijn op de woensdagen 9 april (met 
klankschalen) en 14 mei in het koor van de Pancratiuskerk. 

mailto:immy.zuidema@home.nl
mailto:jacominacoumou@gmail.com


 
Samenzang op weg naar Pasen vrijdagmiddag 4 april 
In navolging van vorige jaren komt er weer een samenzang in de 40-dagentijd 
op weg naar Pasen. Op vrijdagmiddag 4 april komen we bij elkaar om opnieuw 
samen te zingen onder de bezielende leiding van Esther de Vos (cantor 
PancratiusCantorij) en Philine Coops (piano). Ds. Daan Bargerbos zal enige 
liturgische achtergronden toelichten. Vanouds zijn er prachtige liederen 
geschreven vooral voor deze periode in het kerkelijk jaar, waarbij voor velen de 
Mattheuspassion het hoogtepunt is. Iedereen is van harte welkom: 
zangervaring is geen voorwaarde, plezier in samen zingen wel.. We zullen 
liederen zingen die voor iedereen toegankelijk zijn, met hier en daar ruimte voor 
wat uitdaging. 

Datum: vrijdagmiddag 4 april 2025 
Plaats: Pancratiuskerk Diever 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Kosten: €5,00 p.p. te voldoen bij de ingang. 

 
VAN DE DIACONIE 
 
Vrijwilligersavond – Save the Date! 
Vrijwilligers maken het verschil en zijn onmisbaar! Daarom organiseert de 
Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo twee speciale avonden om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Of je nu nog actief bent of tot voor kort 
vrijwilligerswerk deed, we hopen jullie daar te zien! 
 

        Vrijdag 28 maart – Pancratiuskerk, Diever 

        Vrijdag 4 april – Nicolaaskerk, Dwingeloo 

         Ontvangst om 20.00 uur 

 
Kun je op de avond in jouw dorp niet? Geen probleem! Vrijwilligers uit Diever 
zijn ook welkom in Dwingeloo en andersom. 
Houd je mailbox in de gaten, want binnenkort ontvang je de officiële uitnodiging 
per e-mail. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar een mooie avond 
met elkaar! Hartelijke groet,   
 
Namens Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo, 
      Marjan Ike en Martha Pluim 
    
Paasgroetenactie 2025 zondag 2 maart in de Nicolaaskerk 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de 
kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is 'Het 
graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'   
 



Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op: 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten 
zullen sturen! Hartelijk dank! 
 

      Namens de diaconie Hervormd Diever Dwingeloo,    
                Willie Klaassen-Mons  

     
 
Groet & Ontmoet 
 

      
 
Altijd een heel gezellig samenzijn. Of het nu een gewone woensdag is of met 
de kerst. Iedereen is van harte welkom en de koffie staat altijd klaar.  

 
Martha en Ina 

 
 
 

 
VAN DE REDACTIE 
   
Het redactieadres van de Samenspraak van Diever en het Kerkbode van 
Dwingeloo is vanaf nu samengevoegd tot: 

kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Kopij uitsluitend bestemd voor de Samenspraak van Diever blijft:   

kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
mailto:kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl
mailto:kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl


COLLECTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

 26 jan.  € 80,65  € 74,00   D: Stichting Heifer 
K: Onderhoud orgel en piano 

 2 feb. €  90,00 € 48,85 € 43,55 D: Kerk in Actie wereld 
diaconaat  
K: Dagelijks onderhoud 
3e collecte: Kerkdienstgemist 

 9 feb. €  94,75 € 76.90 
 

D: Stichting Exodus 
K: Dagelijks onderhoud 

 16 feb.  €  98,80 € 60   D: Stichting Bartimaeus  
K: Dagelijks onderhoud 

  
* inclusief giften via de bankrekening.     ** alleen GIVT 
 
Met de dankzeggingen voor de giften, en het bedank kaartje die we onlangs 
voor de bloemengroeten ontvangen hebben. 
 
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van 
“Collecte Diaconie”.  
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
overmaken op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters:          CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo  
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van “Collecte 
CVK”.   Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk 
geven.  
 
Zondag 2 maart: Leprastichting 
De Leprastichting zet zich al ruim 50 jaar in voor de strijd tegen lepra. Die inzet 
blijkt effectief, dankzij vroegtijdige opsporing en behandeling. Preventieve 
behandelingen van naaste contacten zorgen ervoor dat bij hen lepra met 60% 
kan worden voorkomen. Daarnaast wordt voorlichting en training gegeven aan 
gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen.  
Er zijn drie aandachtsgebieden:  geen besmetting, geen handicaps, geen 
uitsluiting.  
De programma’s zijn nauw verbonden, want zonder besmetting ontwikkel je 
geen lepra en als je geen lepra hebt krijg je geen handicaps als gevolg van die 
lepra. En handicaps veroorzaken vaak discriminatie en uitsluiting.  



Uitgangscollecte: Kerk in Actie tegen afschaffing Bed-Bad-Broodregeling 
Op dinsdag 4 februari overhandigden vertegenwoordigers van dertig diaconale 
organisaties, waaronder Kerk in Actie, dozen vol kerstkaarten aan leden van de 
vaste Tweede Kamercommissie voor Asiel en Migratie. De kerstkaarten zijn 
geschreven door mensen die zich verzetten tegen de afschaffing van de bed-
bad-broodregeling. Het initiatief voor de actie 'Plaats genoeg' komt van 
inloophuizen, straatpastores en diaconale organisaties. Aanleiding is het besluit 
van minister Faber afgelopen zomer om de financiering van de bed-bad-
broodregeling stop te zetten. Daarmee dreigen honderden mensen in 
Nederland op straat terecht te komen: zij kunnen immers niet zomaar ergens 
anders heen.  Een van de aanbieders was mevrouw Kenia Montero, die zelf tot 
voor kort geen verblijfsvergunning had. “Wij zijn de stem van al die mensen die 
soms bang zijn om te spreken,” zo sprak ze de aanwezige kamerleden toe. 
“Maar we zijn met veel, op allerlei plaatsen. We zijn mensen en daarom hebben 
we hulp nodig. We hebben een kans nodig, we hebben jullie nodig. We nodigen 
jullie uit om een bezoek te brengen aan onze organisaties om met eigen ogen 
onze situatie te komen zien.” 
 
Zondag 9 maart: PIT / Pro REGE 
De Stichting PIT/Pro Rege is ontstaan uit een samengaan van de Stichting Pro 
Rege, opgericht in 1874 en de Stichting Protestant Interkerkelijk Thuisfront, 
opgericht in 1947. Doel van de stichting is aandacht te geven en steun te bieden 
aan militairen, veteranen en hun thuisfront.   
Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs 
maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden 
wereldwijd. Daarom steunt de stichting projecten die een wezenlijke bijdrage 
leveren aan het welzijn van militairen.  
Aanvankelijk hadden de organisaties vooral oog voor het welzijn van de actieve 
militairen zelf, maar in de loop der jaren is steeds meer aandacht gekomen voor 
veteranen en voor het thuisfront. Via het platform "Hulp voor Helden" worden 
uiteenlopende projecten georganiseerd. Onder andere wordt er vanuit de 
ECHOS-Homes zogenaamde nuldelijns ondersteuning gegeven aan veteranen 
en hun thuisfront, is er een fonds voor een PTSS hulphond en er is een 
diaconaal fonds van waaruit de “soldatenkerk” wordt ondersteund.     
 
Zondag 16 maart: Kerk in Actie voorjaarszending: Egypte – Huiselijk 
geweld bestrijden  
In Egypte was seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring 
altijd al een groot probleem, maar door de toenemende armoede neemt het 
alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een 
veiliger en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten 
zien. Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale gemeenten 
getraind om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden 
verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie 
tegen geweld en misbruik.   



Zondag 23 maart: Kerk in Actie: Missionair Werk Kliederkerk 
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het 
brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, 
tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de 
Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse 
Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en 
inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over 
de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. 
 
Zondag 30 maart: Diaconaal Westerveld 
Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd 
waaruit éénmalige financiële bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen 
die om één of andere reden tijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere 
ondersteuning door de overheid. Voordat een bijdrage wordt gegeven wordt er 
altijd overleg gepleegd met de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente 
Westerveld. Het Fonds wordt gevoed door de diaconieën van de deelnemende 
kerken in Westerveld. Om een verzoek voor een bijdrage te kunnen doen is 
lidmaatschap van één van de kerken beslist niet nodig. Het Fonds staat open 
voor alle inwoners van Westerveld. Een klein bestuur toetst de verzoeken om 
ondersteuning.  
 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

4 maart  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

5 maart  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

5 maart  19.30   Aswoensdagviering, Nicolaaskerk 

11 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

12 maart 19.30  (Loop) Meditatieavond, Pancratiuskerk 

14 maart  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

18 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

19 maart 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

25 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

28 maart 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

28 maart 20.00  Vrijwilligers avond, Pancratiuskerk 

1 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

4 april  15.00-16.30 Liederen ingen op weg naar Pasen,                                                             
                                                        Pancratiuskerk 

4 april 20.00  Vrijwilligers avond, Nicolaaskerk 

 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 maart 2025 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 4 april, 2 mei en 30 mei 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijbelleesrooster 

zaterdag 1 maart Ester 3,12–15 

Zondag 2 maart Joël 1,1-14 

maandag 3 maart Joël 1,15–2,2a 

Dinsdag 4 maart Joël 2,2b-11 

woensdag 5 maart Joël 2,12-17 

donderdag 6 maart Ester 4,1-17 

Vrijdag 7 maart Ester 5,1-14 

zaterdag 8 maart Ester 6,1-14 

zondag 9 maart Psalm 81 

maandag 10 maart Ester 7,1–8,2 

dinsdag 11 maart Ester 8,3-17 

woensdag 12 maart Ester 9,1-15 

donderdag 13 maart Ester 9,16-26a 

vrijdag 14 maart Ester 9,26b–10,3 

zaterdag 15 maart 1 Korintiërs 13,1-13 

zondag 16 maart Lucas 9,1-9 

maandag 17 maart Lucas 9,10-17 

dinsdag 18 maart Lucas 9,18-27 

woensdag 19 maart Lucas 9,28-36 

donderdag 20 maart Lucas 9,37-50 

vrijdag 21 maart Jesaja 50,4-11 

zaterdag 22 maart Jesaja 51,1-8 

zondag 23 maart Jesaja 51,9-16 

maandag 24 maart Jesaja 51,17-23 

dinsdag 25 maart Jesaja 52,1-6 

woensdag 26 maart Jesaja 52,7-12 

donderdag 27 maart Jesaja 52,13—53:6 

vrijdag 28 maart Jesaja 53,7-12 

zaterdag 29 maart Jesaja 54,1-10 

zondag 30 maart Jesaja 54,11-17 

maandag 31 maart Jesaja 55,1-13 

dinsdag 1 april Jesaja 56, 1-8 

woensdag  2 april Jesaja 56, 9 – 57: 6 

donderda 3 april Jesaja 57, 7-13 

 


